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AFTELLEN NAAR ... GROOT KAMP! 
  

Hoppakee! Binnen een tweetal maanden is het alweer zover en vertrekken we – 
EINDELIJK – op groot kamp naar Chassepierre. Volgens de website van Wallonië Toerisme is 
het een van de mooiste dorpjes in Wallonië. Even wat schaamteloos knip-en-plak werk:  

Chassepierre ligt op je te wachten in de provincie Luxemburg, op een steenworp van 

Florenville. Het charmante dorp verwelkomt je op 4 kilometer van Florenville en op ongeveer 

20 km van Bouillon. De architecturale rijkdom van dit Mooie Dorp, een schilderachtig paradijs, 

hoeven we niet meer aan te tonen. Tal van 8ste en 9de-eeuwse gebouwen zijn hiervan het 

levende bewijs: de Saint-Martinkerk en zijn begraafplaats, het presbyterium of de oude molen. 

Wat natuur betreft onderscheidt Chassepierre zich door zijn netwerk van ondergrondse 

galerijen die door mensen met de hand werd uitgegraven. Het netwerk staat bekend als "Le 

Trou des Fées". De galerijen liggen aan de kerk en zijn bereikbaar via een passerelle.  

 

Jullie horen het al, een prachtigere omgeving hadden we ons niet kunnen inbeelden. We 
laten dan ook met veel plezier ons warme douche, doorspoelende toilet of elektrisch vuurtje 
thuis en trekken met onze tenten richting d’Ardennen voor twee weken dolle pret. We delen 
hierbij nog even de belangrijkste informatie mee, voor details en de kampthema’s verwijzen 
wij jullie graag door naar de aparte deeltjes van de takken zelf. 

  

Wat een rivier pee! 



 

VERTREK 

De vier takken vertrekken op drie verschillende dagen én met drie verschillende voertuigen 
richting Chassepierre. Lees dus goed waar jullie wanneer verwacht worden. 
 
KAPOENEN & WOUTERS vertrekken op zondag 22 juli 2018 met de bus naar Chassepierre. 
De busmaatschappij J&J Cars zal ons opnieuw veilig naar het kampterrein brengen. We 
spreken af om 09.00 uur aan de scoutslokalen in Baardegem. Daar laden we al het gerief in 
en hopelijk kunnen we dan snel vertrekken richting d’Ardennen. Wees gerust, er zal nog 
voldoende tijd zijn voor een afscheidsknuffel of smakkerd van de mama en papa. Vergeet 
zeker geen lunchpakket, voldoende drinken en een knabbeltje voor tussendoor.  

JONGGIVERS zullen met de trein vertrekken om 09.42 uur in Opwijk op donderdag 19 juli 
2018. Zij spreken af om 08.45 uur aan het station van Opwijk om een klein uurtje later de 
trein te nemen voor een veelbelovend kamp. Zeker op tijd komen is de boodschap. Ook zeker 
geen lunchpakket en drankje vergeten! 

GIVERS zullen als vanouds nog eens hun stalen ros bovenhalen en met de fiets de Ardennen 
verkennen. Zij spreken woensdag 18 juli 2018 af aan de scoutslokalen in Baardegem om 
amper 213 kilometer te trappen richting de kampwei. Verdere informatie vinden jullie bij het 
onderdeel ‘givers’ en bij de giverleiding Anna, Wannes en Dries.  

 
BEZOEKDAG 
Op zondag 29 juli vindt de bezoekdag plaats en dus het blijde (of niet) weerzien met de 
ouders. Wij openen de poorten naar ons kampterrein vanaf 14.00 uur - en dus níét vroeger - 
maar we sluiten ons kamp met alle leden officieel pas af om 15.00 uur. Naar aloude traditie 
maken we dan een groepsfoto, worden de kampaandenkens uitgedeeld, rollen de traantjes 
over de wangen en is er tijd om een praatje te slaan met de leiding. Ondertussen zullen jullie 
kunnen genieten van de wei, een verse hamburger en (hopelijk goed gekoelde) dranken. 

Wij zouden vriendelijk willen verzoeken aan de ouders (maar ook vrienden of andere familie) 
geen bezoekjes aan jullie afstammelingen te brengen tijdens het kamp. Allereerst zijn wij 
druk bezig met onze activiteiten, maar het voorkomt natuurlijk ook heimwee en huilbuien. 



 

KOSTPRIJS 

De kampprijs bedraagt €100 voor kapoenen en wouters, €140 voor jonggivers en givers. In 
deze prijs is alles inbegrepen (vervoer naar het kamp, verblijf, eten, materiaal, ...). Het bedrag 
kan cash worden betaald of via overschrijving op het rekeningnummer van de scouts: 737-
1030194-97 met de vermelding ‘Betaling kamp 2018’ en de naam/namen van het 
kind(eren). Wij prefereren zoals steeds de laatste optie. Enkel wie graag een kaartje schrijft, 
heeft wat geld nodig om kaartjes en/of postzegels te kopen. De oudste takken nemen best wat 
extra centjes mee om een drankje te consumeren in de bar. Ander zakgeld is echt niet nodig.  

OPGELET: Het kamp kan kosteloos worden geannuleerd tot zaterdag 30 juni 2018. Indien er 
later wordt afgezegd, zal de kampprijs voor slechts voor 70% worden terugbetaald. Dit omdat 
zaken zoals de bus of trein op voorhand worden vastgelegd en omdat wij hierdoor met een 
vast aantal leden de spelletjes of kampmenu’s bepalen. 

 

BAGAGE 
Belangrijk is dat jullie één grote rugzak of valies meenemen zonder al te veel 
aanhangselen, simpelweg omdat er niet veel plaats is op de bus/trein/camion. Omdat het niet 
zo handig is om onze oudsten met een rugzak te laten fietsen, zal hun bagage vervoerd 
worden met een camion. Deze wordt ingeladen op woensdag 11 juli 2018. De jonggivers 
nemen hun bagage mee op de trein. 

Iedereen die al eens een kamp heeft meegemaakt kent de volgende situatie: kleren te weinig, 
maar ook plots kleren te veel. Daarom vragen wij om de kledij en dergelijke te 
naamtekenen zodat wij op het einde van het kamp weten wat van wie is en geen massa 
kledingstukken over hebben die uiteindelijk van ‘niemand’ zijn. 

Vooral uniformstukken zijn heel belangrijk. Leden (en leiding) worden elke dag in perfect 

uniform verwacht de formatie te openen. Ook voor het vertrek verwachten wij iedereen in 
hemd, groene broek/rok en das. Enkel voor de kapoenen is een das voldoende.  

 

 



 

POSTDUIF 

Zoals steeds ontvangen wij erg graag postkaartjes, liefdesbrieven of pretpakketjes op kamp. 
Daarom het adres van de boer: 

Scouts en Gidsen Vlaanderen - Baardegem 
t.a.v. ……………………… (naam)  
Rue Warlomont 17  
BE - 6824 Chassepierre 

OPGEPAST! Dit adres is verschillend van onze kampwei. Jullie kunnen de leden komen 
ophalen op volgend adres: Rue de la Semois, 6824 Chassepierre.  

 
KIDS ID, MEDISCHE FICHE EN MEDICIJNEN 

Op de scouts werken we met een systeem van individuele steekkaarten (oftewel medische 
fiche). Dit is een document dat ingevuld wordt door de ouders en bezorgd wordt aan de 
leiding voor het kamp begint. Het is een vertrouwelijk document waarop gegevens over de 
huisarts, inentingen, allergieën, medicatie, etc. worden ingevuld. Deze steekkaart wordt best 
nog eens nagekeken op de inschrijvingsdag. Er is ook steeds een template terug te vinden op 
de site van Scouts en Gidsen Vlaanderen.  

http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/publicatie/individuele-steekkaart 

Bij het vertrek worden bij de kleine takken alle KIDS ID’s opgehaald. De oudste takken worden 
geacht hun identiteitskaart zelf bij te houden. Vergeet deze dus zeker niet! Indien er 
medicijnen moeten worden genomen, worden deze ook afgegeven bij vertrek. Gelieve 
duidelijk naam, dosis en eventuele extra uitleg te vermelden (op het product). Apotheek 
scouts Baardegem staat tot uw dienst! 

 

 
 

  



 

NOODNUMMERS 

Ondanks dat we ons in de Ardennen – AKA the middle of nowhere – bevinden, blijven er steeds 
drie noodnummers beschikbaar. Eén van deze drie nummers is te allen tijde bereikbaar. 
Uiteraard dienen deze nummers enkel voor noodgevallen.  

Klara: 0474 01 22 85 
Jeroen: 0474 87 29 75 
Piet: 0471 20 63 71 

 

Ziezo, we denken dat we de belangrijkste dingen meegedeeld hebben. Indien jullie nog 
vragen of opmerkingen hebben, aarzel dan zeker niet de leiding te contacteren. 
 

Een stevige linker en tot in juli! 
 

De leiding van scouts Baardegem 

Wouter – dekoninckwouter@gmail.com of 0492 96 13 80 
Klara – klara.de.bie@hotmail.com of 0474 01 22 85 

 

  



 

DAGINDELING 

07.30: opstaan foerage 

07.50: leiding roept leden op 

08.10: alle leiding is uit de tenten 

08.30: formatie = opening van de dag in perfect uniform en BP 

09.30: aanvang ochtendactiviteit 

12.30: middagmaal 

14.00: platte rust voor kleinsten/ non-alcoholic bar voor oudsten 

14.30: aanvang middagactiviteit 

16.00: vieruurtje 

17.00: ophalen eten jonggivers en givers 

18.30: avondeten 

19.30: bar voor oudsten/massaspel 

19.40: aanvang avondactiviteit jongste 

20.15: aanvang avondactiviteit oudste 

21.30: afsluiten van de dag jongste 

23.00: afsluiten van de dag oudste 

00.00: commando 

 

 

  



 

 

 



Hallo! 

Dit is de tijd van het jaar waar de Kapoenenleiding naar uitkijkt: eindelijk kunnen we 
luidop zeggen wat onze plannen voor het zomerkamp zijn !!!  De voorbije weken hebben 
we – Thomas, Bram, Michiel en Fien – al flink wat vergaderd, nagedacht, 
uitgeprobeerd…. en nu weten we het zeker: we maken er een kapoenen-detective 
kamp van.  JAWEL! Sherlock Holmes is er niets tegen, Kuifje ook niet en Mega Mindy 
nog veel minder. Dit wordt het enige echte zomerkamp waar geen raadsel onopgelost 
zal blijven, geen puzzel ongelegd, geen verloren geraakte zakdoek niet gevonden, 
geen….. sshhtttt! We gaan het echt nog niet verklappen…. Wil je kapoen er graag bij zijn? 
Inschrijven! Hoe sterker de Kapoenenbende, hoe spannender het spel. Wij, de leiding, 
zijn er helemaal klaar voor. 

Beste ouders, natuurlijk weten we dat jullie je een beetje zorgen maken… De meeste 
kapoenen gaan voor het eerst op echt kamp, en met ‘echt’ kamp bedoelen we ook écht: 
op een wei leven, in een tent slapen… We willen jullie graag geruststellen. 

Spelen 

We kozen als kampthema ‘detective’. Dat betekent dat we zeven dagen lang alle 
activiteiten, spelletjes, verhalen… aan deze rode draad zullen ophangen. De eerste 
missie van ons kamp is: samen alle raadsels oplossen. 
We hebben elkaar de voorbije maanden goed leren kennen, we hebben een fijne 
groepsdynamiek uitgebouwd. Het kamp vormt kroon op het werk. 
Hoe meer kapoenen we mogen verwelkomen, hoe blijer we daarvan worden. Aarzel 
niet: maak van je kapoen een kaMpoen, we maken er een geweldige tijd van. 

Eten 

Een echte detective eet veel én gezond. Dat is goed voor de concentratie en het 
uithoudingsvermogen. En dat is precies wat speurders nodig hebben! 
Hoewel we op écht kamp gaan, hoeven we niet zelf onze pot te koken. Daar zorgt een 
gespecialiseerd scouting-à-la-façon-de-Baardegem-fourage-team voor. Op het 
menu staan alle kampklassiekers – van balletjes in tomatensaus over appelmoes met 
pensen tot stoemp met worst. Daar worden detectives werkelijk gelukkig van. Er wordt 
elke dag gekookt, met verse ingrediënten. Heeft je kapoen – pardon: detective – 
bijzondere zorg nodig omwille van allergieën of andere aandachtspunten: laat het ons 
weten. We houden er graag rekening mee. 

Op kamp eet iedereen – met uitzondering van de uitzondering – wat de pot schaft. Maar 
trop kan een keer te veel zijn. Daarom is er de chocobon. Elke kaMpoen krijgt één 
chocobon die hij/zij kan inzetten als hij/zij de kost werkelijk niet lust. Maar dan ook 
werkelijk niet. De bon ruilen betekent boterhammen met choco eten. Voor die keer, 
welteverstaan. MAARRR…. Wie zijn bon NIET ruilt, wie dus een omnivore detective blijkt 
te zijn, mag zich aan een verrassing verwachting. Haja, dapperheid loont, ook in het 
speurdersveld. 

 



Slapen 
 
We slapen, jawel, in de detectivetent. Die is speciaal uitgerust voor de speurders-
kaMpoenen. 
We slapen niet op de grond, maar op een houten plateau die speciaal voor ons wordt 
opgezet. 
Kapoenen slapen nooit alleen. Elke nacht slaapt iemand van de leiding (van de kleine 
takken) in dezelfde tent als de kapoenen. Bovendien staat de tent waar de leiding van 
de kapoenen en wouters in slaapt net naast de tent van de kapoenen. 
Ja, het kan best dat er ’s nachts eens dient opgestaan voor een plasje. Dat geeft niet. De 
weg naar de hudo – jawel, pipi en kaka op de hudo, the natural way – is verlicht. De hudo 
is op kapoenenmaat gemaakt. Exclusief, creatief, origineel en bovendien geurvrij. 
Alleen de eerste drie zijn gegarandeerd. 

Zorgen 

Heeft je kapoen extra zorg nodig? Medicamentjes? Is je dappere detective gevoelig 
voor allergieën? Zijn er dingen waarop we moeten letten? 
Geef ons alle informatie door, zorg dat de medische fiche van je kapoen correct en 
volledig is ingevuld. 
Gebeurt er ’s nachts nog wel eens een accidentje? Dat kan gebeuren, zelfs de 
dapperste speurder lijdt wel eens aan stress. Wees gerust: we gaan er discreet mee 
om. Geef je detective voldoende reserve-spullen mee. Ook wij zorgen voor een extra 
slaapzak en, jawel, waspoeder – just in case.  
Je mag er op rekenen dat we goed voor onze kaMpoenen zorgen. Natuurlijk wel: de 
raadsels moeten opgelost worden, de sporen gevolgd… daar hebben we iedereen voor 
nodig, in de beste conditie!  
 

Heimwee 

Nee, het is niet makkelijk om je kapoen te missen, dat begrijpen we. Maar toch zijn we 
streng: er is GEEN bezoek mogelijk op kamp. De reden is eenvoudig: we mogen onze 
detectives niet uit hun concentratie halen. 
MAAR: post mag wél. Schrijf brieven, kaarten… stuur postduiven: allemaal geen 
probleem. Als je speurder tijd en goesting heeft, schrijft hij zeker terug. Zorg voor 
postzegels en een adressenlijst. Wij doen de rest. 
Troost je, mama en papa, een weekje is zo om. En je krijgt een getrainde speurder 
terug, blakend van gezondheid, blinkend van plezier. Daar doen we het voor! 

 

 

 

 

 



Wat gaan we allemaal doen?   

Dag Voormiddag Namiddag Avond 
22 juli Vertrek+ 

installeren 
Op 
verkenningsspel 

Afspraken 
momentje 

23 juli Knutselen Speurders in den 
bos 

De slimste 
speurneus 

24 juli Leiding versus 
leden 

Het dorpsmysterie Het grote 
onderzoek 

25 juli Fransen dag Fransen dag Verhaaltjes tijd 
26 juli Sportieve 

speurders 
Leidingswissel Sluipspel 

27 juli Kimspelen De detectives 
nemen een 
namiddag 
ontspanning 

Duistere tocht (met 
fakkels 😉) 

28 juli Hout sprokkelen 
voor het kampvuur 

sketchke  kampvuur 

29 juli Opruimen + naar 
huis 

  

 

 

 

Wat steken we in onze speurtas?  

• In jullie rugzakje voor op de bus:  
• Een lunchpakket  
• Een drankje  
• Eventueel strips, boeken, spelletjes,…  
• KidsID af te geven bij vertrek  

  
• In jullie valies:  

• Slaapzak  
• Veldbed of matje  
• Pyjama   
• Knuffel  
• Toiletzak met:  

o Tandenborstel  
o Tandpasta  
o Zeep  
o Shampoo  
o Kam  
o Zonnecrème  
o Muggenmelk  
o Washandje  
 



• Zakdoeken  
• Handdoeken  
• Ondergoed voor de hele week  
• Kousen (beter te veel dan te weinig)  
• T-shirts  
• Warme truien  
• Korte broeken  
• Lange broeken  
• Regenjas   
• Stevige schoenen  
• Laarzen  
• Sportschoenen  
• Watersandalen  
• Zwemgerief  
• Zaklamp  
• Linnenzak  
• Schrijfgerief en briefpapier + eventueel postzegels en adressen  
• Pet  
• 2 keukenhanddoeken  
• verkleedgerief  

  
wat laten we beter thuis?  

• Geld  
• Gameboy, Playstation, WII, …  
 

Ziezo, we hebben nu alles voor jullie opgelijst en hebben er enkel nog meer zin in 
gekregen. Zijn er nog vragen, dingen die we moeten weten…. Laat het ons weten! 
 
Thomas (0479052396) 
Michiel (0474093477) 
Bram (0498353887) 
Fien (0477632451) 
 
Tot op kamp! 



 

  



Het geluidshuis stelt voor: 

hetgeluidshuiswouterkamp 



Wouters, 
Het is weer zover! Het hoogtepunt van 
het jaar is aangebroken. Het onnoemelijk 
lang aftellen is tot een einde gekomen, we 
vertrekken eindelijk op kamp.  het thema 
dit jaar is het geluidshuis, De alom 
bekende luisterspelen. 

Wij, wouterleiding  nemen het woord 
subliem niet graag in de mond, maar het 
beloofd werkelijk subliem te worden. 
Superlatieven schieten tekort om ons 
programma te beschrijven. En dan hebben 
we het nog niet over de locatie en het 
gezelschap gehad… 

Nu jullie allemaal staan te springen van 
ongeduld en verlangen, geven we nog even 
wat informatie mee.  

 

De wouterleiding  
  



Wat nemen we mee? 
 

Op De Bus: 
▪ Perfect Uniform 
▪ Rugzakje 
▪ Lunchpakket 
▪ Flesje water 
▪ Iets om verveling tegen te gaan 
▪ Kids-Id 
▪ Eventuele medicatie  

In de valies 
▪ Pyjama 
▪ Slaapzak 
▪ Matje of veldbed 
▪ Toiletzak met 

▪ Washandje 
▪ Zeep 
▪ Shampoo 
▪ Kam 
▪ Tandenborstel 
▪ Tandpasta 



▪ Muggenmelk 
▪ Zonnecrème 

▪ Handdoeken 
▪ Onderbroeken 
▪ Zakdoeken 
▪ Kousen (veeeeeel) 
▪ T-shirts 
▪ Warme truien 
▪ Lange broeken 
▪ Korte broeken 
▪ Regenjas 
▪ Stapschoenen 
▪ Andere schoenen  
▪ Botten 
▪ Zwemgerief 
▪ Petjes/ hoedjes 
▪ Zaklamp 
▪ Linnenzak 
▪ Schrijfgerief, papier, postzegels, 

enveloppes  (wanneer de mama en 
papa een brief willen ontvangen) 

▪ 2 keukenhanddoeken 
▪ Wasspelden  
▪ Strips, spelletjes 



Wat laten we thuis? 
▪  Zakgeld 
▪ alcohol 
▪ Smartphone 
▪ drugs 
▪ Tablet 
▪ Slecht humeur 
▪ WIFI versterker 
▪ musically 
▪ Nintendo 
▪ huisier 
▪ Psp 
▪ Mama en papa 
▪ Gameboy 
▪ Cursus staatsrecht 
▪ Ongecensureerde literatuur 
▪ Lidkaart van de boerenbond, 

kvlv, gezinsbond 
▪ Laat die van je favoriete 

politieke partij ook maar thuis 
 



	



Jonggivers  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chassepierre 
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Dag jonggivers, 
 
Dit jaar is het kampthema “Vikings”. Wij zullen ons tijdens dit kamp zoals 
echte vikingen gedragen met alles erop en eraan!! De vikingen maakten 
deel uit van de Noormannen, die gedurende de 9e eeuw op rooftocht in 
Europa gingen. “Vikings”, voor degene die het niet kennen, is een serie 
die het leven en de plundertochten van dit volk in beeld brengt. Dit kamp 
zal er bepaald worden wie van jullie de beste viking is! Wie zal zijn eigen 
clan tegen het einde van het kamp het meest kunnen uitbreiden en de 
andere clans leegplunderen, wie is de beste jager onder de vikings en 
wie beheerst er het best zijn vechttechnieken? Natuurlijk staat er ook 
nog iets anders op het programma dan plunderen en vechten! Wat? Dat 
lezen jullie hieronder... 
 
 
Vertrek 
We vertrekken op donderdag 19 juli. Voor het precieze uur van afspraak 
zie de algemene kampinfo. Aangezien we onze bagage zelf meenemen 
op de trein, is het aangeraden dat iedereen een trekrugzak voorziet! 
Zorg ervoor dat je gemakkelijk schoeisel aan hebt want we zullen nog 
wat moeten stappen na onze treinreis. Voorzie zeker ook een 
lunchpakket ! 
 
Waar gaan we naar toe? 
Dit jaar trekken we naar het mooie Chassepierre. Het adres is: Rue de la 
Semois , 6824 Chassepierre. Ook dit jaar vertoeven we op een prachtig 
terrein en jaja met toch wel een heuse rivier, gelukkig want een echte 
viking vind je natuurlijk vooral op wilde waters !!  
 
 
 
 
 
 
 
 



Wat gaan we doen? 
 

Dag Voormiddag Namiddag Avond 
Donderdag 19 juli 
 

Vertrek Reizen/opbouw Afspraken aan het 
kampvuur 

Vrijdag 20 juli 
 

Opbouw Opbouw  Strategisch Bordspel 

Zaterdag 21 juli 
 

Tweedaagse  Tweedaagse  Tweedaagse  

Zondag 22 juli 
 

Tweedaagse  Tweedaagse  VikingQuiz aargh 

Maandag 23 juli 
 

Strijd om de troon Spel in het woud  Durftocht 

Dinsdag 24 juli 
 

Voorbereiding VT 
( wat is dat VT ? :) ) 

VT  Avondsspel / 
Nachtspel 

Woensdag 25 juli 
 

Fransen-dag Fransen-dag BBQ met uitlopende 
bar  

Donderdag 26 juli 
 

Leidingswissel Zuidelijk Europa gaat 
ten onder !! 

Volksdans+ 
Kampevaluatie 

Vrijdag 27 juli 
 

Totemdag Totemdag Totemtocht (hohohoo) 

Zaterdag 28 juli 
 

Hout zoeken Opbouw offervuur Offervuur en offerdans 

Zondag 29 juli 
 

Afbreken :(  Bezoekdag  

 
 
Wat nemen we mee? 
Zeker niet vergeten: identiteitskaart, eventuele medicamenten 

● slaapzak 
● matteken  (geen  veldbed) 
● kussen 
● scouts  uniform  
● regenjas 
● truien  
● broeken  



● ondergoed  (genoeg) 
● pet  (die  van  vorig  jaar  bijvoorbeeld) 
● t-shirt’s 
● topje 
● rok 
● zwemkledij 
● watersandalen  
● kousen  (genoeg) 
● kleren  die  weg  mogen  (totemtochtmensen) 
● stapschoenen (aka bottines VERPLICHT!) 
● speelschoenen 
● zonnebril 
● zonnecrème 
● tandpasta  
● zeep 
● washandje 
● borstel 
● handdoeken  
● tandenborstel 
● muggenmelk 
● linnenzak 
● zaklamp 
● wasspelden 
● handdoeken   
● postkaarten 
● adressen 
● postzegels 
● maandverband  en  dergelijke  
● scheerapparaat  voor  de  mannen  met  een  baard 
● klein  rugzakje  (tweedaagse) 
● geld  voor  eventueel  iets  te  drinken  tijden  bar  (0,50  per  
● consumptie) 
● opinel, drinkbus, gamel 
● ander viking-gerief..?.. 

Wat  nemen  we  niet  mee? 

● gsm 
● ipad,pod,poed,... 
● pc 
● huisdieren 
● mama  &  papa 
● slecht  humeur 
● ziektes 
● lief 
● wapens 
● snoep (delen  met  de  leiding) 

 

 



Bezoekdag 
Zondag 29 juli loopt ons kamp, spijtig maar helaas, ten einde... Om 14 
uur zijn jullie ouders welkom op het terrein om jullie (eindelijk) terug te 
zien en nog wat na te praten…  
Als er nog vragen zijn, aarzel zeker niet om ons te contacteren! Wij 
kijken er alvast erg naar uit!!! 
Een stevige linker en tot dan !! 
Wout (0479 18 38 35), 
Yarne (0479 54 21 70) & 
Jeroen (0474 87 29 75) 

 

 



 

  



 Givers 
 

Chassepierre 2018 
 



Beste Givers, wij gaan dit kamp enkele decennia terug in de tijd! We keren terug naar het 
Engeland van de jaren ’20 van de vorige eeuw. De staten worden onveilig gemaakt door één 
invloedrijke familie, de Shelby’ s, ze noemen zichtzelf de “Peaky motherfucking Blinders”.  Geen 
gokwedstrijd verloopt dankzij hun op eerlijke manier, geen whisky te straf en geen opdracht te 
bloederig! Familie is alles en geld moet rollen! Oefen jullie Engels accent en schraap jullie kelen 
voor ze overgesneden worden door de Engelse Secret Service.  

 

De volgende opdracht om geld binnen te brengen voor de familie heeft plaats in 
Chassepierre. De Shelby’s verlaten hun vertrouwde stad Birmingham en hebben klusjes te 
klaren op het vaste land. Hiervoor hebben ze ‘locals’ nodig die de streek kennen en de taal 
spreken, geen Giver die deze kans laat schieten toch?  

Adres:  
Scouts en Gidsen Vlaanderen - Scouts Baardegem 

t.a.v. Naam van het kind 

Rue de la Semois, 6824  

Chassepierre, België 

 

Aangezien we graag hebben dat we op onopgemerkte wijze aankomen hebben we gekozen 
om als vervoersmiddel de fiets te gebruiken. Hieraan zijn natuurlijk enkele voorwaarden 
gebonden! Zoals de eerste en belangrijkste, het vertrekuur. We vertrekken op maandag 18 juli 
omstreeks 0500h (lees 5h in de ochtend) aan de Scoutslokalen te Baardegem! (Exacte locatie 
is onwijzigbaar, het uur van vertrek dan weer wel aangezien de Engelse Secret Service wel 
overal mannetjes heeft lopen…)  

Onze opdracht loop ten ten einde op vrijdag 29 juli om 1400h (lees 14h, het systeem begint 
hopelijk al wat duidelijk te worden!) en vanuit Chassepierre kan dan huiswaarts gekeerd 
worden. De regeling  van het vervoer dient zelf gereld te worden.  

 

Onder het motto dat je nooit goed genoeg voorbereidt bent geven we graag nog volgende 
info mee! Het afleggen van de route Baardegem - Chassepierre mag zeker niet onderschat 
worden. (Zorg daarom dat je fysieke conditie op peil is, die extra kilometer lopen tijdens het 
joggen of de 10kg meer benchen in de fitness 😉!) Daarom is het absoluut noodzakelijk met 
een goede fiets te vertrekken (versnellingen zijn geen overbodige luxe, veringen een goede 
optie). Laat je fiets ruim voor vertrek nakijken bij een fietsenmaker. (Goed functionerende 
remmen, voor- en achterlichten, reservebanden, etc. )  

De volgende checklist dient zeker afgevinkt te worden: 

o Identiteitskaart 
o Slaapzak 
o Regenjas 
o Zonnecrème 



o Drinkbus 
o Lunchpakket, energierepen, suikers, … 
o 1 reserve band (de juiste maat is altijd handig)  
o Fietspomp 
o Reparatiekit 
o Fietshelm 
o Een koersbroek (echt wel aan te raden) 
o Gezonde portie motivatie, humor en doorzettingsvermogen 

 

Om zeker te zijn dat alle materiaal mee is naar onze uitvalbasis verzoeken wij iedereen op 
woensdag 11 juli de camion te helpen inladen aan de scoutslokalen! Persoonlijke bezittingen 
voor het verblijf gedurende deze 10 dagen mogen op deze dag ook meegebracht worden! 

 

Persoonlijke bezittingen van een toekomstige Peaky Blinder: 

□ Matje, geen veldbed 
□ Toiletzak met de dagelijkse dingen die ieder voor 

zich persoonlijk moet bepalen. (Enkele tips: 
washandje, tandenborstel, tandpasta, muggenmelk, 
zonnecrème, nagelknipper, deo, ...) 

□ Handdoeken (voldoende om in de beek te gaan) 
□ Ondergoed en kousen (genoeg) 
□ Zakdoeken 
□ Zwemgerief 
□ T-shirts, marcellekes, ... 
□ Warme truien 
□ Korte en lange broeken, rokjes, .... Zeker één groente broek of rok. 
□ Schoenen: 

- Stapschoenen 
- Slippers 
- Watersandalen 
- Sportschoenen 
- Rubberlaarzen 
- ... 

□ Linnenzak 
□ Zaklamp 
□ Zakmes 
□ Briefpapier, adressen, postzegels, enveloppen 
□ 2 keukenhanddoeken 
□ Muziek (alleen cd's) 
□ Strips, kaartspel, andere gezellige spelen .. 



Persoonlijke maar zeker NIET noodzakelijke bezittingen* van een toekomstige Peaky Blinder: 
□ GSM 
□ Drone (spionage gebeurt old -school) 
□ Tablet 
□ Mammie of pappie 
□ Doping (De fietstocht is een uitdaging maar zo ver gaan we niet!) 
□ … 

 
*Indien deze bezittingen aangetroffen worden zal een gepaste en Peaky Blinder-waardige straf worden uitgevoerd. 

 

Planning is alles en alles is planning, daarom kunnen we deze niet vroeg genoeg doorgeven! 

 

PEAKY motherfucking BLINDERS     

18/jul Voormiddag Fietsen  
Namiddag Fietsen  
Avond Fietsen 

19/jul Voormiddag Fietsen  
Namiddag Fietsen  
Avond Opbouw + afspraken 

20/jul Voormiddag Opbouw  
Namiddag Opbouw  
Avond Apéro -quiz 

21/jul Voormiddag Tweedaagse  
Namiddag Tweedaagse  
Avond Tweedaagse 

22/jul Voormiddag Tweedaagse  
Namiddag Tweedaagse  
Avond The Peaky Weapon Factory 

23/jul Voormiddag Vlottentocht  
Namiddag Vlottentocht  
Avond BBQ aan’ t spit  

24/jul Voormiddag Bosspel  
Namiddag Pleinspel  
Avond Nachtspel 

25/jul Voormiddag Fransen dag  
Namiddag Fransen dag  
Avond BBQ met uitlopende bar 

26/jul Voormiddag Leidingswissel  
Namiddag Spa namiddag 



 
Avond Evaluatie 

27/jul Voormiddag Kiezen voortotems  
Namiddag Techniekentocht  
Avond Zangstonde 

28/jul Voormiddag Hout zoeken  
Namiddag Kampvuur bouwen  
Avond Kampvuur   

29/jul Voormiddag Afbreken   
Namiddag Bezoekdag  
Avond 
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Help ons mee sparen voor 

gratis melk op kamp!

�Ñü�Ñ÷�ÄÄã�¼çââÄô¼ÑÈÝÄ�°¼üÑÄȤ�Äô�Ñ÷�ÎÄÄã�ÝÑãÜ�üþ÷÷Äã�,çēĐ°ÝÝÄ�Äã�ÀÄ�ÛÄþÎÀĐÄôÄãÑÎÑãÎȩ

Breng je houten flapjes naar:

  -ãÑñ�ÀÄ�ĸ�°ñÛÄ÷�
Đ°ã�ÀÄ�,çēĐ°ÝÝÄ�
°¼üÑÄĐÄôñ°ÜÜÑãÎÄãȩ

2    ÄÄÍ�ĖÄ�
°°ã�çãĖÄ�
ĐÄôÄãÑÎÑãÎȩ

Meer info op samenopkamp.be

10 houten flapjes = 1 L Joyvalle gratis
Meer houten flapjes = coole prijzen
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SCOUTS BAARDEGEM, 

LOKALEN WINNINGSTRAAT 


